
In 2025 kwam de gemeente wekelijks samen op zondagochtend. Verder ondernam de gemeente 

onderstaande activiteiten, conform het beleidsplan van de gemeente. Onderstaande 

verslaglegging is ontleend aan de notulen van de jaarvergadering van de gemeente in maart 

2026. 

 

a. Gebedsavond (Piet) 

De gebedsavonden vinden om de week plaats, afwisselend op vier adressen. De gebedsavond 

duurt ongeveer een uur en heeft 12 regelmatige bezoekers. Het gebed is het fundament van de 

gemeente, en Piet roept daarom allen op om te komen: bid en werk.  

 

b. Vrouwengroep (Petra en Geke) 

Afgelopen jaar zijn een aantal vrouwenavonden geweest. Onlangs is een enquête gehouden om 

te peilen waar de vrouwen uit de gemeente behoefte aan hebben. Daar is goed op gereageerd. 

Het streven is nu om elk seizoen drie avonden te houden: twee met een thema en één creatieve. 

Uitnodigingen worden verstuurd via de nieuwsbrief.  

 

c. Pastoraat (Alex) 

Alex is sinds kort aangetreden als taakgroepleider van het pastorale team. De meest zichtbare 

functie van dat team is het gebed tijdens de diensten. Daarnaast is het team ook beschikbaar voor 

pastorale vragen. Daarvoor kan contact worden opgenomen met Alex (of Femke). Het team is 

zich aan het oriënteren op trajecten in de gemeente waarbij gemeenteleden met elkaar 

optrekken als buddy. Tenslotte richt het team zich op het verbinden met leden die niet vaak in de 

dienst komen.  

 

d. Kringen (Jeroen, Walter, Piet) 

De kring van Walter komt momenteel samen op dinsdagavond. De kring behandelde de 

afgelopen tijd een boek van Wim Grandia.   

 

De kring van Piet komt trouw samen en behandelt een boek van Jan Pool. Er wordt ook met 

elkaar gedeeld, gezongen en gebeden. Piet nodigt gemeenteleden uit om zich aan te sluiten bij 

hun kring.  

 

De kring van Jeroen bestaat uit zo’n 15 personen, waaronder veel jonge gezinnen. Ongeveer de 

helft van de mensen is aanwezig op een kringavond. De locatie wisselt. De kring maakt gebruik 

van de gespreksvragen die sprekers opgeven en praat zo door over de preek van de zondag voor 

de kringavond.  

 

e. Tieners (Jettie) 

Er zijn drie tienergroepen. Op de tweede en de vierde vrijdag van de maand komen de groepen 

van Sapthyka (6 tieners van 12-15) en Jeroen (7 tieners van 16-18) samen in het World Servants-

gebouw om samen te beginnen met eten. Daarna is er tijd om samen te praten over het geloof. 

Deze vorm bevalt goed.  

    

De oudste groep, in de leeftijd van 18 tot 21 jaar, komt elke twee weken op zondagavond samen 

onder leiding van Jettie en Gerlin. Om de keer wordt ook samen gegeten. Voor de 



(geloofs)gesprekken wordt gebruik gemaakt van materialen van studentenvereniging Navigators. 

Jeroen en Jettie vragen om gebed voor de tieners: dat ze een verlangen mogen ervaren naar God 

en een bewuste keuze voor Hem mogen maken.  

 

f. Samen eten (Petra)  

Het samen eten wordt georganiseerd door de katholieke kerk, de protestantse kerk en onze 

gemeente. De avonden worden bezocht door zo’n 50 personen, voornamelijk ouderen en 

alleengaanden. Veel van hen zijn niet kerkelijk, maar krijgen door de maaltijden en een korte 

overdenking toch iets mee van het geloof. De locatie wisselt, het is zo nu en dan ook in het Terra.  

 

g. Mannengroep (Ynte)  

De mannengroep wordt bezocht door een vast groepje van zo’n 8 á 10 mannen. De mannen 

komen zo’n vijf keer per jaar samen op zaterdagochtend van 8 tot 10 uur. De thema’s worden 

door wisselende groepsleden voorbereid.  

 

h. Lammetjes (Anita) 

De Lammetjes worden bezocht door negen kinderen, voornamelijk jongens. Christien is in het 

afgelopen jaar afgezwaaid als leidster, Petra juist toegevoegd aan het team. De leiders worden 

bijgestaan door vier ondersteuners. Sinds afgelopen jaar is meer uniformiteit aangebracht in de 

programma’s, en wordt iedere zondag een Bijbelverhaal gelezen. Eind april hebben de leiders 

samen met de tieners die hen ondersteunen een teamuitje. Het team kijkt uit naar het (mogelijk) 

nieuwe pand met een eigen plek voor de Lammetjes.  

 

i. Volgelingen (Ingrid) 

De Volgelingen begonnen dit seizoen met vijf kinderen, maar de club is al flink gegroeid. 

Regelmatig zijn er 8 á 9 kinderen. De meeste kinderen kennen elkaar ook van school. Iedere 

zondag is er ruimte voor een kringgesprek, samen Bijbellezen, en dan spelen in de gymzaal.  

 

j. Gebouw en keuken (Geert en Ingrid) 

Rond het gebouw loopt alles goed. Het op- en afbouwen gaat soepel: vele handen maken licht 

werk.  

 

k. Voedselbank (Ingrid) 

Maandelijks zamelen we een aantal producten in voor de voedselbank, op basis van een lijst die 

de Voedselbank aanlevert.  

 

l. Muziek (Theunis Sjoerd) 

Het muziekteam is een fijn en stabiel team. Ineke is afgelopen jaar begonnen om ook 

zangdiensten te leiden, zodoende zijn er nu vijf zangleiders. Dat zorgt voor een mooie diversiteit 

in de zangdiensten. Qua muzikanten is het niet ontzettend ruim. Daarom is het fijn dat Alex en 

Frank eens per twee maanden een dienst voor hun rekening nemen.  

 

Viermaal per jaar heeft het team een teamavond, met als doel om op sociaal, muzikaal en 

geestelijk gebied samen te groeien. Het techniekteam en een deel van het beamerteam doen 

daar ook aan mee. De samenwerking met die teams verloopt erg soepel.  



 

m. Techniek (Martijn) 

Rob vertelt namens Martijn over het techniekteam. In het afgelopen jaar zijn een aantal grotere 

zaken vervangen: de microfoon voor de spreker en de streambox. Beide waren stuk. Met de 

nieuwe streambox kunnen we onze diensten weer livestreamen. Het op- en afbouwen zorgt wel 

voor extra slijtage aan het materiaal. Zo nu en dan wordt een opname van de dienst uitgezonden 

door Radio Centraal. Martijn regelt dit.  

 

n. Beamer (Ynte)  

Het beamerteam functioneert goed. Het bestaat uit vijf personen. De slides worden vaak thuis al 

voorbereid, dat gaat goed. Een nieuwe ontwikkeling is dat het team een mailadres krijgt, waar 

presentaties van tevoren naartoe kunnen worden gemaild. Wanneer dit gerealiseerd is zal dit 

worden gecommuniceerd.  

 


